
 
 

      GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI 
 

BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO 
        

                                NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 6 – 27 APRIL 2024 
Palmpaasstokken voor 

   het altaar 

ZONDAG 7 APRIL 11.00 UUR THEMAVIERING M.M.V. EXRA-KOOR  
Om 11.00 uur is er een gebedsviering, die is voorbereid door leden van het ExRa-koor. 
Het is de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Als Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, geeft hij hun de 
opdracht mee tot vergeving.  
Na het lezen van het evangelie (Johannes 20; 19-31) van deze zondag, zijn voor ons (de voorbereiders) drie 
woorden belangrijk. Te weten; schuld, vergeving en niet oordelen.  
Graag willen we aan de hand van teksten, gebeden en liederen samen met u nadenken over ‘hoe de 
vergevende liefde een bron kan zijn van herstel en geestelijke groei.’  
U bent allen van harte welkom in deze gebedsviering.  
 
ZONDAG 14 APRIL  
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Wladimirkoor. Voorganger is pastor C. Pikkemaat. 
Na de viering kunt u, tegen een vrijwillige bijdrage, cd’s van het Wladimirkoor meenemen. 
 
ZATERDAG 20 APRIL 
18.30 uur Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep Stromend Water van de Thaborkerk. 
De cantores verzorgen de zang. 
 
ZONDAG 28 APRIL 
11.00 uur Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep, m.m.v. het gemengd koor. 
 
COLLECTE OOK MET QR-CODE 
U kunt bijdragen aan de collecte door de QR-code te scannen. Deze code staat op de collectebuidel van de 
collectant en ook op het blauwe kaartje, dat op de tafel achter in de kerk ligt. Wilt u vanuit huis doneren, 
dan vindt u de QR-code ook in de Samenloop. Via de financiële administratie van de Parochie De Goede 
Herder komt uw bijdrage terecht bij onze geloofsgemeenschap.  
 
DINSDAGMORGEN: SAMEN VIEREN EN ELKAAR ONTMOETEN 
De vieringen op dinsdag beginnen om 9.30 uur en vinden plaats in de ontmoetingsruimte.  
Op 9 april is er een Eucharistieviering. Op 16 april is er een Woord- en Gebedsviering en op 23 april is er 
een Woord- en Communieviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken.  
 
ENTHOUSIASTE BEZOEKERS KINDERKRUISWEG OP WOENSDAG IN DE 
GOEDE WEEK 
De kinderen keken en luisterden zeer aandachtig naar de PowerPoint 
presentatie over de kruisweg. Enthousiast waren ze bezig met de twee 
opdrachten daarna: de goede zinnen bij de staties langs de wanden in 
de kerk zetten èn de quiz over alles wat de kinderen deze morgen 
hadden gehoord!  
Het paaseitje na afloop was welverdiend!! 
Eén van de leerkrachten die woensdag in de kerk was met groep 8 van haar school zei: “Wat mooi dat de 
kids op deze manier toch iets van het geloof meekrijgen!” 
 

EEN NIEUWE PAASKAARS 
In de Paaswake op 30 maart 2024 in de Lambertusbasiliek is onze paaskaars en het 
wijwater gezegend door pastoor Jansen. 
De vertegenwoordigers van de drie andere geloofsgemeenschappen uit onze parochie 
waren uitgenodigd om de eigen paaskaars aan te steken. Na afloop van de viering 
brachten zij de brandende paaskaars naar de uitgang van de kerk om het licht van Christus 
verder uit te dragen. 
De gezegende paaskaars is ’s avonds laat nog naar onze kerk gebracht om de volgende dag 
tijdens de paasviering het licht bij ons in de kerk te laten schijnen.  
 



 
OPENINGSTIJDEN KERKGEBOUW, BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18  
Van ma. t/m vrij. zijn er van 9.30-11.30 uur mensen van de werkgroep Gastvrij aanwezig. 
U kunt terecht voor een kopje koffie, voor een praatje, een kaarsje aansteken, de krant lezen, misintenties 
doorgeven, vragen die u heeft en een rondleiding door de kerk. Op donderdag is het secretariaat geopend 
van 9.30-11.30 uur, tel. (074) 291 30 09. We zijn ook bereikbaar via het mailadres: 
franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl.  
Het adres op facebook is: www.facebook.com/H.Franciscuskerk 
Als er behoefte is aan bezoek van iemand vanuit de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap thuis of in 
een zorginstelling, kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.  
Bij een overlijden bel: 06-57 11 92 53, de uitvaarttelefoon van onze geloofsgemeenschap.  
 
Bij pastorale nood, voor het sacrament van de zieken of voor een ziekenzegening kunt u contact opnemen 
met onze pastores:   Pastoor J. Jansen:  06-46 90 72 33 (maandag vrij) 
    Pastoraal werker A. Zoet: 06-27 12 46 95 (vrijdag vrij) 
 
INTENTIES VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Intenties die vermeld moeten worden in de nieuwsbrief, dienen op dinsdag vóór 11.30 uur binnen te zijn, 
via de mail of telefonisch (06-22 48 89 09). Het rekeningnummer NL79 ABNA 0590 2353 11 is speciaal 
bedoeld voor uw bijdrage van € 10,00 voor de intenties.  
 
INTENTIES VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN 
Vast: Leny van der Ploeg, Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
6 april  Niels van Hoogmoed, Gerard Hoitink, Theo Bruens, Susanne van Dorst, Johan en Riety Bakker,  
  Gerrit Bakker, Pierre Coonen, Ouders Westerhof, Maria Westerhof-Ellenbroek in jaarged.,  
14 april Eerste jaarged. Sophie Hekkert-Woertman, Willem Lindeman, overl. familie Nijman-Schmacks  
 

‘RONDJE OM DE KERK’  
Elkaar ontmoeten kun je in de kerk, maar ook daarbuiten.  
Vanaf 18 april kun je iedere donderdag meelopen met een ‘rondje om de kerk’. 
Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis.  
We starten vanaf het kerkplein bij de Franciscuskerk om 19.00 uur. Het wordt geen grote 

wandeling, afhankelijk van de belangstelling kijken we wat de mogelijkheden zijn. 
Een beetje beweging en een frisse neus is gezond voor lichaam en geest.  
Je kunt het tweede kruis aan het Berfloplein ontdekken en zo kom je misschien ook aan 
de praat met mensen van de Franciscus, die je tot nu toe alleen van gezicht kende. 
 
SAM’S KLEDINGACTIE OP 6 APRIL  
Op zaterdag 6 april kunt u bij de Franciscuskerk en bij de Raphaël-Exoduskerk o.a. kleding en schoenen 
inleveren. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. 
Behalve kleding en schoenen mag u ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van 

dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 
vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een 
gesloten plastic zak. Gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden worden niet 
aangenomen!  

 
WIST U DAT:  
• Er komend weekend een nieuwe pastorale nieuwsbrief op de website wordt geplaatst? 
• We vanaf 18 april gaan starten met ‘een rondje om de kerk’ op donderdagavond om 19.00 uur?  
• Er weer brillen naar de stichting Overzee zijn gebracht? 
• Pastor James Keuben op 1 juni tot diaken zal worden gewijd? Op 9 juni gaat hij voor het eerst vóór als 

diaken in de St. Lambertus, ondersteund door de overige leden van het pastoraal team. 
 
GETUIGEN 
Getuigen verheffen hun stem, roepen, tegen de wind in, dingen waarover zij niet kunnen zwijgen: 

*Dat een mens is gekomen om te laten zien dat menselijkheid mogelijk is 
  in vrede en gerechtigheid, door genade en vergeving, maar dat wij hem het zwijgen oplegden. 
*Dat die mens de weg is gegaan van lijden en dood, maar is opgewekt 
  en de banden van de dood heeft gebroken. 
*Dat mensen zich bekeren, tot inkeer komen. Dat mensen hun bestemming vinden en hun afkomst niet 
  verloochenen.  
*Dat mensen opnieuw geboren worden en de Geest van kracht en waarheid ervaren 
  in hun doen en laten. 
*Maar wie luistert, wie geeft gehoor? 
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